
 
 

 

HET GOUDEN EI VAN MOEDER DE GANS 

In het huisje onder de grote Magnolia lag Gala Kittykat vredig te slapen. Zij kroelde zoals enkel katten 
dat kunnen, rekte zich af en toe uit om dan weer te gaan slapen. 
 
Annabel Eikelmuis daarentegen voelde zich als een neushoorn in een paddenstoel. Ze voelde dat ze 
voor een belangrijke beslissing stond, had er al vaak over nagedacht, had extra tijd genomen om voor 
de vriendelijke Mr.Boeddha te gaan zitten maar kon nog steeds niet tot een echt besluit komen. 
De twijfels hadden haar een punthoofd gegeven en om dat te verbergen had ze de puntmuts van 
Josefien op haar hoofd gezet. 
Josefien, of beter Moeder de Gans, had de muts bij haar vergeten toen zij de laatste keer op bezoek 
was geweest. En ach, ze dacht dat het wel mocht. 
 
‘Ik schrijf haar een brief!’ besloot Annabel en zo gedacht, zo gedaan!. 
‘Je bent je puntmuts vergeten.’ schreef Annabel en ze stak het briefje bij Josefien in de bus. Zomaar 
bij haar binnenwaaien ging niet want Josefien hield van privacy en meestal zat ze toch op iets te 
broeden en wilde ze niet gestoord worden. 
 
Twee dagen later klopte Josefien al kwebbelend aan Annabels deur. 
‘Ik kom mijn puntmuts halen en ik heb een mand eieren voor je mee. Cadeautje!’ 
  
Blij om elkaar weer een keer te zien, keuvelden Annabel en Josefien bij taart en thee. Ze hadden het 
over dromen en daar aandacht aan geven, maakten versjes en rijmpjes, deelden grappige en diepe 
geheimen en dansten tot slot op ‘Hello Josephine, how do you do? Do you remember me baby? Like I 
remember you …’ 
 
 
 



Maar toen werd het laat en was het tijd voor hun afscheidsritueeltje. 
Daarom gingen ze elk op een matje zitten en keken ze 1 volle minuut in elkaars ogen. Daarna 
ademden  ze nog driemaal in en uit … 
Toen ging Josefien, mét puntmuts, weer naar haar eigen nest. 
 
Annabel was blij geworden van zoveel positieve energie die nu nog nagalmde in haar huisje onder de 
grote Magnolia. 
‘Kon het zo maar blijven,’ zo mijmerde ze, ‘kon ik die energie maar voorgoed vasthouden …’ 
Maar als geen ander wist ze dat dat niet kon. Wat komt gaat ook weer … zo is dat altijd al geweest … 
 
Gala Kittykat rekte zich uit en trok haar ogen één voor één op spleetjes. 
‘Tijd voor Coco Rumble?’ zuchtte Gala. 
‘Hmm, ja, is goed. Maak jij’m klaar? Dan doe ik mijn pyjamaatje aan.’ 
Maar toen Annabel terugkeerde, in pyjama, lag Gala Kittykat alweer in elkaar gekruld en nestelde 
Annabel gewoontegetrouw in het krulletje van haar staart. 
‘Ook goed,’ zo dacht ze nog, ‘Het is een mooie dag geweest, met dansen en cadeautjes … Maar oh, 
oei, de eieren … oei, oei, die ben ik vergeten … die moet ik nog even …’ 
 
Annabel sprong weer uit het krulletje en bekeek de mand die Josefien voor haar had achtergelaten. 
Bovenop de eieren lag een zijden doekje maar de wind waaide en nam het mee … 
 
Een GOUDEN EI kwam tevoorschijn. Het straalde alsof de zon er zich mee had bemoeid. En er zat een 
barstje in, Annabel voelde zelfs een hartslag … 
 
‘Oh, wauw!!’ juichte Annabel stilletjes! ‘Wat mooi, wat een schittering! Dankjewel!’ 
Annabel kon haar geluk niet op en dankte de hemel met alles en iedereen daarin! 
Om dan, ;;; heel voorzichtig, het gouden ei uit de mand te nemen, het liefdevol te wiegen en in het 
krulletje van Gala’s staart te leggen. 
‘Hier mag jij slapen, dit is nu ook jouw nestje. Doe maar, het is lekker warm en ik waak over jou.’ 
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