
 
 
 

GRELUKJE, een verhaal over de Sleutel van het Grote Geluk 

 
Het was rustig in het bos. De herfst had er zijn intrede gedaan en de bomen stonden er kalend bij. 
Het was de natuurlijke gang van zaken … 
 
Annabel Eikelmuis nam de tijd om rond te snuisteren in haar oude spullen. Gala Kittykat die altijd wel 
ergens rondhing, was nu vaak bij haar en samen genoten zij van de stilte met daarin de geluiden van 
oud en versleten.  
 
‘Maar kijk wie hier nog verstopt zit!’ riep Annabel uit en samen met haar kreet haalde zij een stoffige 
lappenpop tevoorschijn.  
Gala Kittykat zette zich meteen rechtop.  
‘Hallo, dag Grelukje! Wat fijn om jou weer te zien!’ riep Annabel. ‘Oh, zeg, wat leuk!!’ Ze grabbelde 
Grelukje vast en maakte samen met het poppetje een vreugdedans.  
 
Gala Kittykat zat roerloos te kijken naar dit schouwspel van dans, stof en de zon ertussendoor… 
‘Alé hopla, gedaan met de stilte.’ kroelde ze en ze legde zich neer in een hoekje van de kamer.  
 
Grelukje was een lappenpop die bij Annabel gebleven was na een moeilijk en spannend verhaal en 
Annabel had eigenlijk nooit goed geweten wat ze er mee aan moest.  
 
Want kijk, een oud vrouwtje was lang geleden bij Annabel toegekomen en had haar om raad 
gevraagd want ze was moe, heel erg moe en ze was op zoek naar de Sleutel van het Grote Geluk. ‘Als 
ik die maar vind, zo had ze gezegd, als ik die maar vind …. dan kan ik weer …’ 
Ze was te rade gegaan bij de Grijze Griek en de Magische Indiër, de Oude Japanner en ja, de Zwanen 
op het meer en de Schele Kippen bij de boer, ook daar had ze om raad gevraagd.  
Tevergeefs, zo bleek. En zo was het oude vrouwtje uitgeblust en eenzaam bij Annabel Eikelmuis 
terecht gekomen.  
 



Annabel leerde haar eerst opnieuw rustig te ademen. Ze had haar ook restjes stof gegeven. ‘Een 
lappenpop kan misschien wel het juiste medicijn zijn voor zoveel eenzaamheid.’ zo had ze gezegd.  
 
En ja hoor, enkele weken later was ze weer in de deuropening verschenen. Mét lappenpop.  
‘Het heeft me écht deugd gedaan!’ zo zei ze. ‘Het is nog niet helemaal klaar hoor. En ik weet ook niet 
of het een mannetje of een  vrouwtje is, maar goed, het is al iets en ik heb het Grelukje genoemd.’ 
Toen nam ze de lappenpop, blies er met haar adem leven in en gaf het een stukje van haar hart. Toen 
dat klopte deed het vrouwtje met een glimlach haar ogen dicht. En ze zou ze nooit meer weer open 
doen …  
 
Annabel had haar een kruisje gegeven en zachtjes te ruste gebracht.  
’s Avonds had Annabel gehuild en het lappenpopje in een doosje gelegd.  
 
Maar nu zij het doosje weer had opengedaan en Grelukje zo levendig tevoorschijn kwam, merkte ze 
dat er een stukje aan de lappenpop ontbrak. Dat maakte dat Grelukje altijd vrolijk was, het nooit 
bang was en om niets boos kon zijn.  
Grelukje vond dit niet prettig want het liefst van al was het net als alle andere poppen geweest. 
  
Daarom weefde Annabel met gouden draad en klosjes een stukje stof en naaide het daar waar 
Grelukje het hebben wilde.  
Grelukje wist vanaf nu wat bang en boos zijn betekende, kon soms ook verdrietig zijn maar was nog 
wel altijd blij met het gouden lapje boven op zijn buik.  
 
‘Gelukkig maar, gelukkig maar, …’ zuchtte Annabel.  
 
Later op de avond toen de zon bijna ging slapen en de hemel roze en oranje kleurde, ging Annabel 
naar het kruisje achteraan haar tuin.  
Ze zat er op haar bankje.  
In stilte.  
Ze genoot van de vallende bladeren, de rust in de tuin en de laatste zonnestralen van deze dag. 
Ze zat er vredig bij.  
‘Fijn zo’, mijmerde Annabel, ‘echt fijn, zo’n vredig gevoel … hmm, vredig, ja, dat was het woord dat 
hoorde bij dit moment.’  
Vredig, … een woord dat plots zoveel meer betekende dan zes letters want in dit woord zat niets 
minder dan de Sleutel tot het Grote Geluk.  
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